
Interview met Tanja Henn 

In de afgelopen maanden zijn regelmatig beamer projecties op de watertoren 
gehouden. De meest recente sessie was op 31 maart. De redactie sprak met 

Tanja Henn, de kunstenaar achter het project. 
 
Kun je wat meer over het project vertellen? 

Ik beschik over een buurt beamer, waarmee op blinde muren ( of de watertoren) 
in het stadsdeel Staatsliedenbuurt gebeamd kan worden. Doel is de buurt te 

verrijken van mooie foto’s. De watertoren is prachtig om op te beamen, zoals we 
in de afgelopen tijd hebben gezien. 
 

En over jouzelf? 
Ik woon in de Staatsliedenbuurt en ben kunstenaar. Ik schilder en fotografeer. Ik 

heb veel fantasie en zit vol plannen. 
 
Vertel eens over eerder uitgevoerde plannen 

Mijn eerste try out was een projectie vanaf café Leopold op de Koperen Knoop  
Mensen die uit winkels kwamen bleven staan, kinderen wezen verwonderd. Dat 

vond ik leuk, dat was waar het project om gaat. Voorbijgangers zeggen ook wel: 
“Je zou een wit doek moeten hebben.” Maar dat is niet de bedoeling. Gaat  juist 

om natuurlijk invoegen in het straatbeeld. Je mag kijken, maar het moet niet.  
 
Mag dat zo maar, in de openbare ruimte? 

Zeker. Er is geen vergunning nodig, als er maar geen geluid bij is. De beamer is 
met buurtgeld vanuit het Stadsdeel aangeschaft en ik heb een schriftelijke 

bevestiging gekregen dat projecteren mag. 
 
Wel zitten er technische aspecten aan. Zo heb ik stroom nodig, en een plek om 

te staan. Bij de watertoren kan ik vanaf de grond beamen, maar ik heb ook in 
het bedrijvengebouw gestaan. Vanaf een hogere plek krijg je een ander beeld. 

 
Komen er veel mensen op af? 
Dat wisselt. Promotie maken is best moeilijk. Afgelopen winter was ik bezig met 

de buurtinitiatief "Licht op Buurt". Met Sint Maarten liepen veel kinderen buiten, 
dus daarom heb ik toen op de watertoren geprojecteerd. Ouders en kinderen 

bleven staan en ik kreeg veel leuke reacties. 
Ook heb ik ook een projectie gedaan bij het 20 jarig bestaan van Café 
Restaurant Amsterdam. Het projecteren moeten geen commercieel verhaal 

worden, maar omdat er zo veel mensen waren die dag, was het erg leuk. 
Bij het Kunstenhuis op het Westerpark heb ik gezichten gefotografeerd van 

honden met hun baasje (uiteraard na regelen van het portretrecht). Zij vormden 
zelf een heel dankbaar publiek. 
 

Wat voor plannen heb je nog meer? 
Wellicht zijn buurtbewoners geïnteresseerd in een foto expositie, die gebeamt 

word op de watertoren. Een leuke gedicht over de eco wijk kan ook. En wat te 
denken van een buurtbewoner selfie project. Ook kun je denken aan 
kindertekeningen. Foto’s van groente en tuinen. Ideeën zat. 

 
Waar kunnen we meer over jouw projecten lezen? 

Je kunt mij volgen op https://www.facebook.com/lichtopbuurt/ en op 
http://www.lightaffectableart.com/.  
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